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Napoleon in 
Ootmarsum 

Bezoek de herdenking van een 
historisch koninklijk bezoek 
van 200 jaar geleden op 29 

maart 2009 
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De achtergrond 
Nederland heette van 1795 tot 1813 Bataafse 
Republiek en van 1806 tot 1810 werd ons land 
geregeerd door de broer van de grote Napoleon 
Bonaparte  : Lodewijk Napoleon. Hij was Koning 

van Holland. Het was een cruciale 
overgangsperiode voor Nederland waar veel tot 
stand kwam. Met name werd de scheiding van 
staat en kerk een feit. Hierdoor werden de 

kerken terug gegeven aan de 
geloofsgemeenschappen in het land. De Koning 
bezocht Twente in het voorjaar van 1809 en 

verbleef hij een dag en een nacht in Ootmarsum 
met een gevolg van 67 personen en een cavalerie 

van 53 huzaren. Het is een indrukwekkend 
schouwspel geweest. Tijdens zijn bezoek gaf hij 

de grote kerk terug aan de katholieken en 
kregen de hervormden  middelen en toestemming 

een eigen kerkgebouw te bouwen aan de 
Ganzenmarkt  

Het evenement 
Op zondag 29 maart wordt het bezoek van de 
Koning met zijn gevolg herdacht met een 



historische stoet en een reconstructie van het 
bezoek. In vele koetsen zal het Koninklijke 

gezelschap Ootmarsum bezoeken, gevolgd door de 
Schout en Schepenen van Ootmarsum, de 

Rentmeester van het Huis Ootmarsum, de Drost 
van Twente en veel burgers. Ruiterverenigingen, 

muziekverenigingen, scholen, koren, 
toneelvereniging, historische verenigingen en 
vele personen zullen hun medewerking aan deze 

dag geven. Op het kerkplein zal een 
reconstructie van het gesprokene plaatsvinden 
in de vorm van een toneelspel en het geheel 
wordt afgesloten met een gemeenschappelijke 

liturgieviering in de grote kerk. De 
festiviteiten beginnen van 13.00 uur in het 

centrum. 

Programma en info : www.drostenhuisootmarsum.nl 


